
Tijdens de eerste wereldoorlog vond een 
persoonlijk drama plaats op ‘t Broek.

Op 10 oktober 1917 deden twee zwervende 
Duitse deserteurs het café van de weduwe 
Joosten aan. De weduwe was alleen thuis 
met haar dochtertje, dat de volgende dag 
drie jaar zou worden. Tijdens het betalen 
viel één van de deserteurs de vrouw aan, 
bond haar vast en ging op zoek naar geld. 
De ander probeerde het huilende kind stil 
te krijgen, maar ging zo hardhandig te werk 
dat het meisje overleed.

Met ƒ 46,- en een zilveren horlogeketting 
op zak gingen de aanvallers er vandoor. De 
weduwe wist zich los te maken en sloeg 
alarm bij de buren, die de achtervolging 
inzetten. De overvallers vluchtten richting 
Geldrop. Zij waren gewapend en daarom 
bleven de achtervolgers op afstand.

Klompenmaker H. van der Vleuten sprong 
op zijn fi ets en reed naar de politie in 
Geldrop; die versterking aan de ingekwar-
tierde soldaten vroeg. De overvallers kwa-

men klem te zitten tussen de woedende 
achtervolgers en de soldaten uit Geldrop.

Beide deserteurs werden door de militairen 
gearresteerd en legden op het gemeente-
huis in Geldrop een bekentenis af. Daarna 
werden de daders overgebracht naar 
Mierlo.

Ze werden acht maanden later veroordeeld 
tot 12 en 15 jaar gevangenisstraf. Later 
werden ze ook nog veroordeeld voor een 
inbraak met geweld en bedreiging in Heeze, 
die zij enkele weken voor de overval in 
Mierlo hadden gepleegd.

Dit verhaal is ook terug te lezen in het verza-
melalbum ‘Mierlo – un dörp mi pit’ en via de 
website www.canonvanmierlo.nl
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